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Een leerzame en gezellige week in Bonn!​
Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 maart 2025 waren we met 2 docenten en 24 
leerlingen op pad naar Bonn, met de Flixbus als vervoermiddel. Na aankomst op 
maandag begonnen we rustig aan: even bijkomen van de reis en daarna werden de 
hersenen aan het werk gezet met  een leuke quiz over Bonn en Duitsland  

Op dinsdag brachten we een bezoek aan onze partnerschool, de 
Marie-Kahle-Gesamtschule. We werden hartelijk ontvangen en maakten op een ludieke 
manier kennis met de Duitse leerlingen. Er volgde een rondleiding door de school en 
tijdens de pauze werd er enthousiast samen gesport. In de middag stond een 
inspirerende workshop op het programma over inclusiviteit en diversiteit, waarbij volop 
werd uitgewisseld en meegedacht. 

Woensdag draaide het helemaal om het onderwijs: met de opdracht "the perfect dalton 
lesson" gingen gemengde groepjes aan de slag. Er werd flink samengewerkt, ideeën 
werden gedeeld en er ontstonden mooie combinaties van de verschillende 
onderwijsvormen, de groepen werden in tweeën gesplitst waarop de ene groep hard aan 
het werk ging met de opdracht, werd er met de andere groep fanatiek gesport in de 
gymzaal! 

Aan het eind van de dag werden de resultaten  van ‘’The perfect dalton lesson" 
gepresenteerd in een gezellige marktopstelling, waar iedereen trots mocht zijn op het 
eindresultaat, na al het harde werken, was er tijd voor cultuur en ontspanning en gingen 
we naar het Beethovenhuis, om een kijkje te nemen in het geboortehuis van de beroemde 
componist.  

Donderdag stond in het teken van cultuur. We stapten op de fiets richting het 
indrukwekkende Schloss Drachenburg, eenmaal aangekomen trakteerden we ons na een 
pittige klim op een lekkere lunch met  een prachtig uitzicht op de achtergrond. ’s avonds 
werden we getrakteerd op een bijzondere operavoorstelling, een mooie culturele en voor 
vele nieuwe beleving! 

Elke avond sloten we af met een gezellige gezamenlijke maaltijd en op vrijdag stapten we 
weer in de Flixbus, op weg terug naar Amsterdam met onze rugzak vol nieuwe ervaringen, 
inzichten en mooie herinneringen. 



We kijken terug op een ontzettend leuke en leerzame week en willen onze partners van het 
Marie-Kahle-Gesamtschule hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking! 

 


