
 

Erasmus+ Uitwisseling: 
Cultural Connections  

 
 

Van Amsterdam naar Leoben  

Van 9 tot 14 maart 2024 reisde een groep leerlingen van het Spinoza Lyceum Amsterdam 
af naar Leoben, Oostenrijk, om deel te nemen aan het Erasmus+ project Cultural 
Connections. Dit project, in samenwerking met HLW Leoben, richt zich op het ontdekken 
van de overeenkomsten en verschillen tussen tieners uit een grote stad als Amsterdam en 
een kleinere stad als Leoben. Ook stond het thema duurzaamheid centraal. In lijn met dit 
thema reisden zij op een duurzame manier naar Oostenrijk: met de trein! Deze reis bood 
niet alleen een milieuvriendelijk alternatief voor vliegen, maar gaf hen ook de kans om 
onderweg verschillende landschappen te bewonderen en te zien hoe zij het drukke 
Amsterdam achter zich lieten en inruilden voor een rustigere en groenere omgeving.  

Leven in een grote stad vs. een kleine stad  

Daar stonden zij dan op het Centraal Station van Leoben. Huh, geen fatbikes om even 
snel naar het hotel te fietsen? Nee, alles te voet! Zo liepen zij in een mooie lange rij met 
bagage naar het hotel. Onderweg passeerden zij een groot meer en zagen hier en daar 
enkele inwoners. Wat een rustgevend gevoel!  

Leoben ligt zo’n 55 km ten noorden van Graz en is met ongeveer 25.000 inwoners een 
stuk kleiner dan Amsterdam. De stad wordt omringd door natuur en bergen, wat een 
groot contrast vormt met de drukte en dynamiek van de Nederlandse hoofdstad. Tijdens 
de uitwisseling onderzochten zij hoe deze omgeving invloed heeft op het dagelijks leven 
van jongeren in Leoben en uiteraard op dat van zichzelf.  

Culturele onderdompeling  

Vermoeide gezichtjes rond een uur of zeven aan het ontbijt. Want ja, de school in zo’n 
kleine stad begint al om 07:45! Dat was natuurlijk even wennen voor de leerlingen. Zij 
beseften al snel dat dit goed plannen was om op tijd op school te komen. Er rijden 
namelijk niet zoveel bussen als in Amsterdam en metro’s en trams zijn er überhaupt niet.  

Op school kregen zij een leuke mediaworkshop: de leerlingen van HLW Leoben lieten zien 
hoe zij elke week live gaan op YouTube en wat daarbij allemaal komt kijken. Samen met 
de Nederlandse leerlingen maakten zij een eigen filmopname, waarin de kennis van de 
Nederlandse leerlingen met betrekking tot de Oostenrijkse cultuur ter sprake kwam. 
Na de workshop gingen zij de school door om meer te leren over het dagelijks leven van 
hun Oostenrijkse leeftijdsgenoten. Zij hielden interviews, vroegen naar hoe het is om in een 
kleine stad op te groeien en ontdekten hoe de school bijdraagt aan duurzaamheid. Ook 
vergeleken zij de verschillen tussen beide schoolsystemen.  
 



  

 

Fietsen of skiën? ​
Zoals een Nederlands kind van jongs af aan leert fietsen, maken Oostenrijkse kinderen 
doorgaans al vroeg kennis met het skiën. En hoe kun je de Oostenrijkse cultuur beter 
ervaren dan door zelf een dagje de sneeuw in te gaan?  

Tijdens schooltijd verlieten zij samen met hun begeleiders de school en reden met de bus 
naar het skigebied Präbichl. Daar konden zij een paar uur skiën en voor de beginners was 
er een eerste skiles. Wat een bijzondere ervaring! Het was prachtig om te zien hoe je eerst 
door kleine straatjes in het dorp rijdt en vervolgens binnen no-time in een 
adembenemend skigebied staat, omringd door hoge bergen, sneeuw en bomen. Niet iets 
dat je dagelijks in Amsterdam ziet!  

 



Terugblik  

De uitwisseling bood hen een unieke kans om het leven in een kleinere stad te ervaren, 
nieuwe vriendschappen te sluiten en te ontdekken hoe verschillend – maar ook hoe 
gelijk – ze zijn aan hun Oostenrijkse leeftijdsgenoten. Het was een waardevolle ervaring, 
waarin ze niet alleen een nieuwe cultuur leerden kennen, maar ook vaardigheden in 
samenwerking, communicatie en zelfreflectie ontwikkelden. Later dit jaar krijgen de 
Nederlandse leerlingen een tegenbezoek van de Oostenrijkse groep, waarin zij kunnen 
laten zien hoe het leven in een grotere stad eruitziet. 


